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Eigen wandelorganisatie 

Op zondag 8 oktober 2023 
startplaats :    oc De Spil, Lorettestraat 190 te Ronse 

Afstanden :    5-10-15-20-25 km 

Starturen :    7u30 – 15u  / aankomst vóór 17u30 
parcoursbouwer : Jean-Bernard Dekoker 
Oktober is een echte overgangsmaand, de herfstkleuren krijgen langzaam maar 
zeker de overhand. Voordat de bladeren vallen trakteren zij ons eerst op een bont 
kleurenpallet, van groen tot geel, van rood tot bruin… Genieten voor wie ’t wil 
zien. 
Met als startlocatie de “Parochiezaal De Spil” in de Lorettestraat 190 te Ronse 
bevinden we ons als het ware aan de voet van het Muziekbos. Het Muziekbos is 
het centrale gegeven in deze prachtige herfstwandeltocht.  

De 5km maakt samen met de 25km een lus, hoofdzakelijk langs het 
mijnwerkerspad. In de loop der jaren heeft zich rond de oude spoorwegbedding 
een zeer gevarieerde fauna en flora ontwikkeld.  

De 10 en 15 km trekken over de top van het Muziekbos naar de rustpost in Louise-Marie. In het Muziekbos, een 
beukenbos, hoor je de ruisende melodie van de bladeren die ritselen in de wind. Laat je meeslepen door dit zachte 
muziekspel in de bomen en geniet met volle teugen van de natuurpracht van deze groene oase. Het domein is 
momenteel 110 hectaren groot en wordt beheerd door het agentschap voor Natuur en Bos.  

 
De 20 en 25km wandelen via het Sint-Pietersbos naar de rustpost in 
Louise-Marie. Het Sint-Pietersbos is een erg gevarieerd bos en is bijzonder 
reliëfrijk. Kenmerkend voor het Sint-Pietersbos zijn de talloze bronnen, 
amfitheaters, bronbeekjes en monumentale beukenbomen. 

De 15, 20 en 25km maken een prachtige lus via de Boskantdreef en het iets 
ruigere “Bos ter Eecken”. 
In de Boskantdreef ontdek 
je “Een Portaal naar de 
natuur”, een kunstwerk 

waar het zalig vertoeven is, een plaats waar je tot rust komt en 
kunt genieten van een prachtig uitzicht over de heuveltoppen van 
de Vlaamse Ardennen. Wanneer we aan Berg ten Houtte gekomen 
zijn begint het Bos ter Eecken, een mooi bosgebied dat nog niet zo 
lang opengesteld werd voor het publiek. 
Tot daar een korte beschrijving van een unieke natuurwandeltocht. Denk eens aan de mooi gekleurde herfstbladeren, 
trekkende vogels en dauwdruppeltjes op een prachtig gesponnen spinnenweb. En vooral ook aan de vele soorten 
paddenstoelen met hun mooie, fragiele hoedjes. Er valt in de herfst zo veel te ontdekken dat thuisblijven echt geen 
optie is!  


